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Onze tweede keer WAMPEX: “De Herkansing” 

 

Ook dit jaar hebben wij ons weer 

opgegeven voor onze tweede WAMPEX 

tocht.  Wij gaan voor de 

herkansing want vorig jaar wou 

het allemaal niet zo ,,vlotten,, 

(zie vorige verslag 

Blondilicious)  

 

Na wat verschuivingen van 

deelnemers in het team zijn we er 

allemaal helemaal klaar voor.  De 

tassen zijn ingepakt en we zijn 

er unaniem over eens dat er 

voldoende droge kleren in moet 

zitten. Na de nodige kilometers 

rijden verschijnen we om half 4 

bij de ingang van de camping en 

kan ons nieuwe avontuur beginnen. 

We treffen het met het weer want 

na de storm van vanmorgen is het 

nu goed te doen qua temperatuur 

en wind. We melden ons en we 

beginnen direct met de borden en 

de filmpjes om de hints op te 

schrijven en uit te vogelen.  

 

Na de koffie en thee  staan we om 17.10  klaar voor de foto en gaan 

we 5 minuten later van start. Noord, west, oost en zuid hmm.. direct 

maar het kompas erbij en dan gaan we het pad af en het weiland door. 

In het bos aangekomen is het zoeken naar de juiste route. Links is 

rechts en rechts is links. Ojee we zijn nu de kluts al kwijt en aan 

de overkant van het weiland zien we de andere groepen de route 

vervolgen terwijl wij op de openbare weg staan. Hier klopt iets 

niet, dan maar weer terug. Uiteindelijk zitten we weer op het juiste 

pad. Met ons rekenwonder voorop vliegen we als dartpijltjes over de 

route op zoek naar eieren.  

We glibberen verder langs de pestkaarten en weer hebben we het 

rekenkoppie nodig. Via de rode reflectoren komen we langs een grote 

bom uit de 2e wereld oorlog. Door middel van morse code komen we uit 

in het bos. Hier is het ook weer zoeken naar de juiste weg. Via de 

hangbrug over de sloot, de ruiterpaden en de splitsingen komen we 



bij de wolf. Hier stapt 1 persoon van ons team bij de vrijwilliger 

in de auto vanwege een blessure en gaat de rest door naar de 

touwbrug over de sloot. Hier is de appelpost. Ondertussen wordt de 

kubus in elkaar geknutseld en maakt wat mooie draaien.  

Bij de chocoladepost is het gezellig zitten en drinken we de 

heerlijke warme chocolademelk op. We vinden ons pad verder naar de 

langste brug die de WAMPEX ooit gemaakt heeft. Met hulde aan de 

vrijwilligers van de bouwploeg die dit ‘s morgen nog hebben gebouwd  

in verband met het hoge water.  

We vervolgen onze route en de romeinse cijfers lieten ons nog meer 

modder ontdekken. Het maakt ons weinig uit. Het is prachtig weer, de 

sterren laten zich zien en we hebben de smaak te pakken. Tevreden en 

droog aan de snert ontmoeten we onze vrolijke geblesseerde en 

kletsen we even bij. 

Dankjewel aan de organisatie en alle 100 vrijwilligers voor deze 

mooie WAMPEX.  

Groetjes team Blondilicious 


